
STERVEN OM TE LEVEN? 
Gods roepstem horen in de stilte 

Heeft u wel eens in een situatie gezeten waarin u dacht dat uw naam geroepen 
werd? Je draaide je om en riep: ‘Ja?!’ maar je zag niemand en andere mensen 
kijken je verdwaasd aan? Je zal je wel vergist hebben, maar toch had je echt het 
idee dat je geroepen werd. Die situatie herkennen we in het verhaal wat we 
zojuist gelezen hebben over Samuel.  
 
Vanavond wil ik het kort met u hebben over de stem die Samuel hoorde, maar 
ook over stemmen die wij horen in het dagelijks leven. 
 
Samuel hoorde een stem, maar herkende hem niet. Nadat hij de stem hoorde, 
rende hij naar Eli toe, maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar 
slapen.’ Samuel gaat terug naar bed, maar toch bleef hij een stem horen. Bij de 
tweede en derde keer rende Samuel niet, maar liep hij. Hieruit zie je dat 
Samuel niet goed wist wat hij moest. Ging hij weer voor niets naar Eli toe? Wij 
weten nu dat het de stem van God is, maar Samuel kende God nog niet. Zou u 
de stem van God herkennen? Probeer het is met mij in te beelden. Je ligt op 
bed en wordt geroepen. Niemand zie je, maar toch hoor je constant je dezelfde 
stem. Wat voor ervaring zou dat zijn? Zouden wij net zo reageren als Samuel? 
 
Na drie keer bij Eli geweest te zijn, werd het Eli duidelijk dat het God was die 
Samuel riep.  ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je 
antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert” aldus Eli. Samuel sliep weer 
verder en nadat God hem voor de vierde keer had geroepen, antwoordde 
Samuel de stem van God: ‘‘Spreek, uw dienaar luistert.’ Op dat moment wist 
Samuel dat het God was die hem riep en hij gaf antwoord op Gods roepstem. 
Wat opvallend is, is dat God Samuel roept in de nacht als het stil is. In de nacht 
verstommen de stemmen en komt God tot Samuel. Hoe zit dat met u en met 
mij? 
 
In deze tijd horen wij ook allemaal stemmen. Maar wat verstaan wij nu onder 
stemmen? In dit geval bedoel ik stemmen die je van het goddelijke afhouden. 
We worden geroepen en getrokken door allerlei mensen en dingen. Geroepen 
door de kinderen, door werk, vrijwilligerswerk, sport en zeker ook sociale 
media. Dat laatste is voor een groot gedeelte van mijn generatie een valkuil. 
Hoe perfect de wereld van sociale media ook lijkt. Zo imperfect is deze juist. 
Ook bij ouderen kunnen dingen ervoor zorgen dat Gods roepstem niet goed 
gehoord wordt. Doordat er keuzes zijn gemaakt waarvan ouderen spijt hebben 
en waarin ze blijven hangen of ze blijven hangen in de negativiteit van het 
nieuws. Herkent u dat gevoel ook dat mensen of andere activiteiten u afhouden 



van God? Ik zou hypocriet zijn als ik hier zou gaan vertellen dat ik dat nooit heb. 
Ik heb het dagelijks! Wat zouden we daar tegenkunnen doen? Misschien voelt u 
het antwoord al wel aankomen: Zoek de stilte op! 
 
Misschien roept God ons ook wel, maar hebben wij het niet door, doordat we 
de stilte niet opzoeken. Maken we wel genoeg tijd vrij voor God en geven we 
Hem de mogelijkheid om tot ons te laten spreken? In eerste instantie luisterde 
Samuel niet naar de stem van God omdat Samuel deze niet herkende. Pas toen 
Samuel de stem van God herkende, en deze stem beantwoorde, maakte God 
duidelijk waarom hij Samuel riep. God roept ons en wil tot ons spreken! Maar 
daarvoor moeten we uit de drukte komen en terugkeren naar de binnenkamer, 
naar de rust, naar de stilte. In die stilte ontmoeten we God. We kunnen Gods 
stem herkennen omdat de andere stemmen zijn gestild. Die goddelijke stem 
krijgt dan weer ruimte om te spreken.  
 
Voordat ik afrond is er nog één vergelijking die ik wil maken. Misschien herkent 
u in Samuel ook Jezus’ verhaal. Jezus is gehoorzaam geweest aan de roepstem 
van Zijn Vader om naar het kruis te gaan, net zoals Samuel luisterde naar de 
roepstem van God. Waar Samuel God volgde, daar volgde Jezus ook God 
richting Gogoltha. Jezus moet sterven, Zijn stem moet stillen en sterven om de 
stemmen van de wereld te doen stillen, zodat Gods stem weer hoorbaar wordt. 
In die stilte op Gogoltha ligt leven. 
 
Ook in ons leven is stilte krachtig, dat heb ik in mijn periode hier ook geleerd. 
God ontmoet ons in de stilte zowel op Gogoltha als in het eigen leven. Samuel 
ontmoet God in de stilte van de nacht. Wij mogen God en Jezus ontmoeten in 
de stilte van het kruis. De stemmen verstillen en de Stem stierf. Zullen wij dan 
proberen die andere stemmen in ons te doen laten verstillen en zodra God ons 
roept omdraaien en zeggen: ‘Spreek Heer, want uw dienaar/dienares luistert’. 
Doet u mee? 
 
 


